Verdwaalde figuren in een
wonderlijk landschap.
Een klungelig mannetje

of vrouwtje.
Kunst,
zegt Jo Hameleers,
is gemakkelijk en
onmogelijk tegelijk.
Kijjk.
Blijf kijken.
Alleen als je kijkt

gebeurt er iets.

UITNODIGING

VOOR EEN GEZELLIGE OPENING

DONDERDAG 12 JANUARI 2012
VAN 18.00 TOT 19.30 UUR

Er zijn hapjes, drankjes, een concert door strijkers van het

kinderorkest Stringwise o.l.v. Wiesje Miedema en op de vleugel speelt

Judit Odijk.




